Başbakan  Davutoğlu AmasyalIlarla  buluştu 


19  Mayıs  farklı  bir  şekilde  kutlandı 


AK  Parti  Genel Başkanı  ve  Başbakan Ahmet  Davutoğlu,  partisinin  Yavuz  Selim Meydam'ndaki  mitinginde,  aşkın,  sadakatin şehri  olarak  nitelendirdiği  Amasya'yı  selamlayarak  konuşmasına başladı. 

AK  Parti'nin  Amasya'da  üçte  üç  yap¬ 


masını  isteyen  Davutoğlu,  "Bize  'Avrupa'ya almayız'  diyenlere  'Avrupa  bizim  tarihimizdir'  diyecek  miyiz?  'Biz olmadan  Avrupa  tarihi yazılamaz'  diyecek  miyiz?  Şu  aziz  hilali  As¬ ya'ya  Avrupa'ya,  Afri¬ ka'ya,  dünyanın  dört bir  yanına  yayacak  mıyız?"  diye  sordu. 


Davutoğlu, "Şimdi size  soruyorum  13  yıl  içinde  Türkiye  Orta  Doğu'nun,  Balkanların, Kafkasların,  Orta  As¬ ya'nın  merkez  ülkesi oldu  mu?  Saray  Bos¬ na'da  al  bayrak,  ak bayrak  ile  dalgalanıyor mu?  Filistinlilerin  gönlünde  al  bayrak  var  mı? 
Orhun  Anıtları'm  biz tamir  ettik  mi?  Sultan Sencer'in  Türkmenis¬ tan'daki  kabrini  biz  tamir  ettik  mi?  Kırım  Tatarları'na  biz  ev  yaptık mı?  Somali'ye  biz  aş verdik  mi?  Biz  Suriyeli gariplere  kucak  açtık mı?  İşte  Afro-Avras- ya'nın  merkez  ülkesi Türkiye." 

(Devamı  sayfa  3’de) 


19  Mayıs  Atatürk'ü  Anma  Gençlik  ve Spor  Bayramı,  ilçemizde  düzenlenen  çeşitli etkinliklerle  kutlandı. 

Kutlamalar  ilk  olarak  saat  09.45'de  Atatürk  anıtına  çelenk konulmasıyla  başladı. 
Buradaki  törene  Kaymakam  Kudret  Kurnaz, Belediye  Başkanı  Bayram  Öztürk,  Garnizon Komutanı  J.  Yüzbaşı 


Alper  Soner  Serin,  daire  müdürleri,  siyasi parti  temsilcileri  ve  vatandaşlar  katıldı. 

Eski  Tekel  bahçesindeki  etkinlikler  saygı  duruşu  ve  İstiklal Marşı'nın  okunması  ile başladı.  Tekvando  ekibinin  gösterilerinin de  yer  aldığı  törenler¬ de;  Karate  öğrenen öğrencilerin  saldırı  ve savunma  gösterileri  il¬ 


gi  ile  izlendi.  Karate Hocası  Eyüp  Olugi'nin Guinness  Rekorlar  kitabına  girmek  için  sunduğu  150  kilo  ve  15  adet  mermeri  karında kırma  gösterisi  yürekleri  ağızlara  getirdi. 
Kutlama  etkinliklerin¬ de,  yöresel  oyunlar, halat  çekme  yarışları, bilek  güreşleri  heyecanla  izlendi. 

Gençlik  Hizmetleri  İlçe  Spor  Müdürü Ahmet  Dayıbaş;  "Atatürk'ün  doğum  günü kabul  ettiği  19  Mayıs; laik,  demokratik,  çağdaş,  aydınlık  Türkiye Cumhuriyeti'nin  kurulması  sürecinin  ilk  adı¬ mı  olmuştur.  19  Mayıs bu  yönü  ile  Atatürk'ün ve  ulusumuzun  yazgısının  kesiştiği  bir  dö¬ 


nüm  noktasıdır.  19  Mayıs'ta  "Milletin  istiklalini,  yine  milletin  azim ve  kararı  kurtaracaktır."  diyen  bir  ruh  vardır.  19  Mayıs'ın  ruhun¬ da  ülkemizi  çağdaş, düzeyine  ve  onun  da üzerine  çıkarmayı  Ata’sına  söz  vermiş  Türk gençliği  vardır"  dedi. 

Karate  Hocası  EyüpOlugi;  "Türkiye'nin ilk  milli  karatecilerindenim  1976-77  yıllarında  milli  takımı  temsil  ettim.  Guinness  rekorları  kitabına  gireceğim  bu  çalışmanın dünyada  bir  eşi  benzeri yoktur.  İnanıyorum  ki, bir  Türk  olarak  bunu  onaylatmak  için  dualarınızı  bekliyorum."  Dedi. 
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MHP’de  istişare  meydanı 


Milliyetçi  Hareket Partisi  İlçe  Başkanı  Aslan  Berber  başkanlığında  yapılan  istişare top-lantısına;  MHP  Amasya  milletvekili  adayı  Mehmet  Sarı,  İl  Başkanı  Kadir  Kutay  Samsun,  ilçe  yönetimi  ve partililer  katıldı.  Saat 19.00'da  ilçe  teşkilatında  başlayan  toplantı,  geç  saatlere  kadar sürdü. 

İlçe  merkezi  ve köylerde  yapılan  çalışmalar  hakkında  bilgi veren  Başkan  Aslan 


Berber,  üç  adet  seçim bürolarının  olduğunu dile  getirerek;  "Bayanlar  için  açtığımız  seçim büromuz  ile  Amasya'da  her  alanda  güzel bir  ortam  yakaladık.  Bu rüzgarın  devam  etmesi  gerekiyor.  7  Haziran'a  giden  süreçte  seçim  çalışmalarımızı gözden  geçirerek,  hep birlikte  istişare  edelim, planlayalım  istedik.  Amacımız  teşkilatlarımızla,  milletvekillerimizle,  adaylarımızla, mahalle  ve  sandık  tem¬ 


silcilerimiz  ve  davamızın  gönüllüleri  ile  hep birlikte  süreci  yürütmek  ve  başarıya  ulaşacağız.  Biz,  bunu  başaracağımıza  inanıyoruz. 
İyi  bir  ekip  oluşturduk."  dedi. 

İl  Başkanı  Kadir Kutay  Samsun;  "Amasya  merkez  ve  ilçelerin¬ de  çalışmalarımız  aralıksız  olarak  ekipler halinde  devam  ediyor. 
Adayımızın  Taşovalı  olması  nedeniyle,  Taşova'ya  ayrı  bir  önem vermekteyiz.  İl  teş¬ 


kilatı  olarak  seçim  çalışmalarına  yapabileceğimiz  katkıları  görüşelim,  istişare  edelim" dedi. 

MHP  Amasya  milletvekili  adayı  Mehmet Sarı;  "Amasya  genelinde  yaptığımız  seçim  çalışmalarında  şahsıma ve  partimize  yoğun  bir ilgi  var.  Süre  kısaldı.  İl başkanlığı  ve  ilçe  teşkilatları  ile  gezi  programlarımız  yapıldı.  Burada  yapılacak  gezi  programına  katılacağım günler  belirlenmiştir. 
Bu  süre  içinde  farklı  çalışmalar  neler  olabilir bunları  tespit  edip, düzgün  bir  planlama yapmamız  gerekiyor. 
Bu  seçimde  iyi  niyet  ve fedakârlıkla  zafere  ulaşacağız"  dedi. 

İstişare  toplantısına  gösterilen  yoğun ilgi  nedeniyle  toplantı eski  buğday  pazarı meydanındaki  seçim bürosu  önünde  geç saatlere  kadar  devam etti. 


Halk  Eğitim  Merkezi  yıl  sonu  sergi 


açılışı  ve  belge  dağıtım  töreni  yapıldı 


İlçemiz  Halk  Eğitim  Merkezi  Müdürlüğünce  2014-2015  eği¬ 


tim  ve  öğretim  döneminde  açılan  El  nakışları,  giyim,  iğne  oyası, 


deri  konfeksiyon,  dekoratif  ahşap  süsleme, el  dekorcu  sır  üstü  dekorlamacı,  yağlı  boya resim,  4-6  yaş  çocuk  eğitimi  etkinlikleri,  saz ve  gitar  kurslarının  açılış  ve  belge  dağıtım töreni  gerçekleştirildi. 

25  Mayıs  2015 
Pazartesi  günü  eski  Tekel  bahçesinde  saat 10.30'da  başlayan  törene;  Kaymakam  Kudret  Kurnaz,  Garnizon Komutanı  J.  Yüzbaşı 


Alper  Soner  Serin,  daire  amirleri,  siyasi  parti ve  sivil  toplum  kuruluş temsilcileri  ve  bayanların  oluşturduğu  kalabalık  bir  vatandaş  topluluğu  katıldı. 

Protokol  konuşmalarından  sonra  kur¬ su  tamamlayan  kursiyerlere  belgeleri  verildi.  Etkinlik,  Gençlik Merkezinde  açılan  serginin  gezilmesi  ile  son buldu. 


Kaymakam  Kudret  Kurnaz 


Kurs  açılışına  katıldı 


Geçtiğimiz  ay  ilçemizdeki  görevine  başlayan  Kaymakam  Kudret  Kurnaz,  20  Mayıs 
2015  Çarşamba  günü 
Alpaslan  köyünde  kurs açılışı  gerçekleştirerek,  ilçemizin  kuzey kesimindeki  köy  gezilerini  tamamladı. 

Halk  Eğitim  Merkezi  Müdürlüğü  tarafından  Alpaslan  köyünde  düzenlenen  kursun açılışını  yapan  Kaymakam  Kudret  Kurnaz'ın köy  gezilerine;  Garnizon  Komutanı  J.  Yüzbaşı  Alper  Soner  Serin, Müftü  Harun  Yılmaz, Sosyal  Yardımlaşma  ve Dayanışma  Vakfı  Müdürü  Barış  Gündüz, Kaymakamlık  Yazı  İşleri  Müdürü  Bünyamin Şahin,  Özel  İdare  Mü¬ 


dürü  Muzaffer  Saykal, İlçe  Milli  Eğitim  Müdürü  Mustafa  Tümer,  İlçe Tarım  Müdürü  Mustafa Okur,  İl  genel  meclisi üyeleri:  Yusuf  Koca  ve Sezai  Cingöz,  Özel  İdare  Şefi  Mustafa  Özcan  katıldılar.  Alpaslan İlk  ve  Orta  okulunu  da ziyaret  eden  Kayma¬ 


kam  Kudret  Kurnaz  sırası  ile;  Çalkaya  (Hüvelenkale),  Arpaderesi, Sepetli,  Yeşilyurt  (Sepetlioba)  ve  Yayladibi (Halamaz)  köylerini  ziyaret  ederek  muhtar ve  ihtiyar  heyeti  üyelerinden  köyün  sorunları  hakkında  bilgi  aldı. 


TOKSOY  2015  yılı  değerlendirme 


toplantısı  yaptı 


Taşova  Orman Köylüleri  Sosyal  Yardımlaşma  ve  Dayanışma  Derneği'nin  yeni  lokalinde  değerlendirme  toplantısı  düzenledi. 

21  Mayıs  2015 
Çarşamba  günü  saat 20.00'de  dernek  lokalinde  başlayan  toplantıda  yeni  lokal  üyelere  tanıtıldı.  Birlik  ve beraberlik  vurgulandı 

Dernek  başkanı 
Kazım  Özdemir  yaptığı konuşmada;  2015  yılının  değerlendirmesini  yaparak,  derneğin faaliyetleri  hakkında bilgi  verdi.  Özdemir; "Dernek  lokalimizi  yeni  yerimize  taşıdık. 
Dernek  olarak  Taşo¬ 


va'nın  en  büyük  derneğinin  TOKSOY  Derneği olduğunu  vurgulayan Özdemir,  üyelere  dernekle  olan  bağlarınızı daha  da  güçlendirelim çağrısı  yaptı.  İlçe  merkezinde  715  hane  orman  köylüsünün  yaşadığını  dile  getiren  Öz¬ 


demir;  "  Köylülerimizin adres  tespitini  gerçekleştirdik.  Üyelerimizin daha  iyi  hijyenik  bir ortamda  olmaları  için lokalimizi  yeniledik. 
Biz  orman  köylüleri derneği  olarak  ilçe merkezinde  yaşayan orman  köylülerinin  ad-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Aslanlar  Çanakkale’yi  gezdi 


Tİ 


Anadolu  Lisesi öğrencileri  tarafından Çanakkale  Zaferi  kutlamaları  çerçevesinde 
18  Mart  2015  günü, 
gündüz  protokol  ve  öğrencilere,  akşam  vatandaşlar  için  sahnelenen  "Çanakkale  Günleri"  etkinliğinde  rol  alan  ve  emeği  geçen  41 
öğrenci  Çanakkale  gezisine  gitti. 

22  Mayıs  2015 
Cuma  günü  öğrencilere  Anadolu  Lisesi  pansiyonunda  bir  akşam yemeği  verildi.  Saat 
20.00'de  2  idareci,  4 
öğretmen,  1  hizmetli personel  41  öğrenci  ile Anadolu  Lisesi  önün¬ 


den  hareket  eden  kafile  23  Mayıs  günü  Bursa ve  Bandırma'yı  gezdiler.  24  Mayıs  günü Çanakkale'deki  şehitlikleri  ziyaret  eden  Çanakkale  kafilesi,  25 
Mayıs  Pazartesi  günü saat  12.00'de  ilçemize döndüler. 

Zaferin  100.  yıl dönümünde  bu  güzel gezinin  finansını  karşılayan  Kaymakamlık Sosyal  Yardımlaşma  ve Dayanışma  Vakfı'm  ve Anadolu  Lisesi'nin  idareci,  öğretmen,  personeli  ve  öğrencilerini kutluyor,  şükranlarımızı  sunuyoruz. 


Boraboy  Gölü  giriş  ücretine  yapılan zam  tepkilere  neden  oluyor 


Belediyeler  kapanmadan  önce  Boraboy  belediyesi  tarafından  işletilen  Boraboy  gölü  ve  göl  gazinosu,  geçtiğimiz  yıl özelleştirilmişti. 

İstanbul'da  faaliyet  gösteren  Boraboy Eğitim  Kültür  ve  Dayanışma  Derneği  İktisadi  işletmesinin  geçtiğimiz  yıl  5  lira  olan  otomobil  giriş  park  üc¬ 


retini  9  liraya  yükseltmesi  tepkilere  neden oldu.  Sadece  gazinoya yemek  yemek  için  gelen  vatandaşlardan  9 
lira  otopark  ücreti  istenmesi  üzerine  bazı vatandaşlar  Ladik  veya başka  mesire  yerlerine gitmek  durumunda kaldı.  Bir  vatandaş  "1 saat  yemek  süresinde aldığımız  soluğa  bile ücret  ödememiz  gere¬ 


kiyor.  Oksijen  vergisi çıktı  da  haberimiz  mi olmadı?  Taşova'mızın bu  güzel  piknik  alanında  hiç  değilse  Taşova  nüfusuna  kayıtlı  olanlardan  düşük  ücret alınsın. "dedi. 

Dernek  yetkililerinin  yeniden  durumu değerlendirerek  makul bir  giriş  ücreti  almalarını  bekliyoruz. 


Esençay  Halkı  yaylasını  istiyor 


Tokat-Erbaa  Koçak  köyü  ile  Amasya Taşova  Esençay  köyü arasında  bulunan  Buğalı  Yayla  davası  yıllardır  çözülemiyor. 

1994  yılında  yayla  davası  yüzünden  Esençay  köyünden  bir kişinin  vurularak  hayatını  kaybetmesi  üzerine  olay  iki  köy  arasında gerginlik  oluşturmuştu.  1997  yılının  Mayıs ayında  Tokat  ve  Amasya  valileri  ve  İl  Jandarma  alay  komutan¬ 


larının  köylülerle  bir  araya  gelmesi  ile  düzenlenen  yemekte  barış sağlanmıştı. 

Olay  mahkemeye intikal  etmiş  ve  sonuçlanmış  olmasına  rağmen  iki  köy  arasındaki yayla  davası  bir  türlü bitmedi.  25  Mayıs 
2015  Pazartesi  günü  Esençay  muhtar  Hacı Bekir  Konya  ile  bir  gurup  Esençaylı  Kaymakam  Kudret  Kurnaz  ile bir  görüşme  yaptı.  Görüşme  sonucunda  Kay¬ 


makam  Kudret  Kurnaz, Amasya  İl  Tarım  Müdürlüğünün  yaylayı boşaltın  talimatları doğrultusunda  görüş beyan  etti.  Her  yıl yayla  mevsimi  geldiğinde  sorun  olan  Buğalı  yaylası  için  Kaymakamla  görüşen  heyet,  görüme  sonrası umduğunu  bulamadıklarını  dile  getirdiler. 

Esençay  Muhtarı 
Hacı  Bekir  Konya;  "Buğalı  yaylasının  kiralanması  için  müracaat¬ 


ta  bulunduk.  Mera  komisyonu  bu  sizin  en doğal  hakkınız.  6  bin lira  parayı  yatırdık, yayla  bize  kiralandı. 
Mayıs'ın  15'nde  hayvanlarımız  yaylaya  çıktı.  Bugün  ayın  25'i hayvanlar  orada  iken Amasya  Tarım  İl  Müdürü  "Burası  sorunlu  imiş,  sehven  yanlışlıkla size  verdik.  Buradan  ineceksiniz,  ben  anlamam  ineceksiniz" dedi  Ben  indiremiyorum,  gücü  yeten  varsa  gelsin  indirsin.  Biz inmiyoruz  dedik.  Tokat jandarma  geldi  ineceksiniz  dedi.  Biz  mülki amirimiz  Kaymakamımız  var.  Kaymakamımız  ne  diyorsa  onu  ya- 


Kaymakam  bey  açıklama  yapsın,  ben  ik¬ na  edemiyorum.  Burası  20  köye  yetecek  büyüklükte  bir  yayla.  Ama  Koçak  köylüleri  ben size  burayı  otlatmam diyor.  Benim  elimde belge  var.  Ama  Amasya  İl  Müdürü  devletin adamı  bütün  yanlışlık ondan  kaynaklanıyor. 
Nasıl  yanlışlık  yaparsın bu  23  kişi,  bir  iki  kişi değil.  Böyle  olur  mu?" 
Kaymakam  Kud 
Kurnaz  ile  görüşen  Esençay  muhtarı  Konya yaptığı  açıklamada; "Kaymakam  yayladan inin  diyor.  Yasal yapacağımız  bir  şey  olmadığını  söyledi."  Dedi. 


MHP  Bayanlar komisyonu  stant kurarak  ikramlarda bulundu 


Milliyetçi  Hareket Partisi  İlçe  teşkilatı Bayanlar  komisyonu Perşembe  günü  kurulan  Pazaryerinde  vatandaşlara  bisküvi,  lokum  ve  su  ikram  etti. 

21  Mayıs  2015  Perşembe  günü  Pazar  yerine  stant  kuran  MHP Bayanlar  komisyonunun  gün  boyu  Pazar  alışverişine  gelen  vatandaşlara  Amasya Milletvekili  Adayı Mehmet  Sarı  tarafından  hazırlattırılan 
1500  adet  bisküvi,  lo¬ 


kum  ve  su  ikramı  vatandaşlar  tarafından memnuniyetle  karşılandı. 

22  Mayıs  2015  Cuma  günü  ise  MHP  Bayanlar  komisyonu Cumhuriyet  caddesinde  faaliyet  gösteren  bayanlar  seçim irtibat  bürosu  önünde bayanlara  60  kilogram 
döner  ve  ayranı  600 
kişiye  ikram  etti.  Cuma  namazı  sonrası  vatandaşlara  ikramlar devam  etti. 


Sefahattin  Kıvrak vefat  etti 


İlçemiz  eski  nakliyeci  esnaflarından, Amasya  İtimat  otobüs firması  şoförlerinden Murat  Kıvrak'ın  babası 
Selahattin  Kıvrak,  20 
Mayıs  2015  Çarşamba günü  geçirdiği  kalp  krizi  sonucu  kaldırıldığı ilçemiz  Devlet  Hastanesinde  vefat  etti. 

Merhumun  cena- 


zesi  21  Mayıs  Perşembe  günü  saat 10.30'da  kılınan  cenaze  namazının  ardından köy  kabristanlığında toprağa  verilen  merhuma  Cenab-ı  Allah'tan  rahmet,  kederli  ailesi  ve  yakınlarına  baş  sağlığı dileriz. 


1412  kök  hint 
keneviri  ele geçirildi 


İlçemizde  18  Mayıs  2015  Pazartesi  günü  jandarma  ekiplerince  yapılan  operasyon  sonrasında  ele  geçirilen  bin  412  kök Hint  keneviri  imha  edildi. 

İlçe  jandarma  ekipleri  tarafından  Çaydibi  köyü  yakınlarında  yapılan  arazi  ta- 


ramasında  bin  412  kök Hint  keneviri  ele  geçirildi. 

Söz  konusu  uyuşturucu  madde,  güvenlik  güçlerince  yerlerin¬ den  sökülerek  imha  edildi. 

Jandarma  e - kipleri,  olayla  ilgili  soruşturma  başlattı. 
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ilçemiz  Kapalı  Spor  Salonu 
450  bin  TL'ye  yenileniyor 


ilçemiz  Kapalı  Spor Salonu  450  bin  TL  maliyetle  yenilenerek,  Hentbol Süper  Ligi  için  daha  modern  hale  getiriliyor. 

1997  yılında  yapımı 


tamamlanan  Taşova  Kapalı Spor  Salonu,  18  yıldır  ilçemize  hizmet  veriyordu. 
Taşova  Hentbol  Spor  Kulübünün  Süper  Lig'e  çıkması ve  Beşiktaş  gibi  büyük  ku¬ 


lüplerin  Taşova'mıza  gelmesi  dolayısı  ile  salonumuz  yetersiz  hale  gelmişti. 

Spor  salonunun  yağmurlu  günlerde  çatıdan  suyun  sahaya  sızması  gibi  olumsuz  durumlar  meyda¬ na  geliyor  ve  maçların  gecikmesine  neden  oluyordu. 
Böyle  olumsuz  durumların gerekli  mercilere  iletilmesi ile  "Gençlik  ve  Spor  Bakanlığından"  yaklaşık  olarak  450  bin  TL  ’lik  ödenek ile  yapılan  ihale  sonucu  gerekli  tamir  ve  bakım  yapılarak  önümüzdeki  sezo¬ na  hazırolacağı  belirtildi. 

Gençlik  Hizmetleri  ve Spor  İlçe  Müdürü  Ahmet Dayıbaş;  "Gençlik  Spor  İlçe 


müdürlüğümüze  bağlı  spor salonumuz  1997  yılında hizmete  girmiş  olup,  salonumuz  yıpranmıştı.  Çatıda ve  soyunma  odalarında  akmalar  vardı.  Yani  idari  bölüm  olmak  üzere  salonumuz  yeterli  değildi.  Beşiktaş  dâhil  diğer  süper  ligde olan  takımlarımız  için  salon  kafi  gelmiyordu.  Küçük bir  ilçe  olmamıza  rağmen 2014-2015  sezonunda hentbolda  süper  lige  çıkan takımımız  sayesinde  salonumuzu  tadilata  almak  durumunda  kaldık.  Çatımız¬ dan,  soyunma  odalarına, hakem  odalarına  varana kadar  yenilenecek"  dedi. 


Mehmet  San'ya  köylerde  yoğun  ilgi 


7  Haziran  milletvekili 
genel  seçimleri  çalışmalarını  hızlı  bir  şekilde  sürdüren  MHP  milletvekili  adayı  Mehmet  Sarı,  doğup büyüdüğü  memleketinde yaptığı  köy  gezilerinde  sıcak  ilgi  ile  karşılanıyor. 

Sarı;  Kumluca-Çakır- su  ve  Esençay  köylerine yaptığı  ziyaretlerde  duygusal  anlar  yaşanıyor.  Köy meydanında  Sarı'yı  sıcak 


bir  ilgi  ile  karşılayan  muhtar  ve  köylüler  sorunlarını dile  getiriyor.  Milletvekili adayı  Mehmet  Sarı'ya  gösterilen  ilgi  sıcak  ve  samimi bir  şekilde  olduğu  gözleniyor. 

Vatandaşların  bu  ilgisi  karşısında  duygularını dile  getiren  milletvekili  adayı  Mehmet  SARI;  Ben  bu toprakların  çocuğuyum.  Ekin  ekmesini,  tütün  dikme¬ 


sini  bilirim,  orak  biçerim kiraz  toplarım.  Ben  sizleri bırakıp  gitmem,  sizleri mahcup  edecek  iş  yapmam yaptırmam.  Sizlerin  teveccühü  ile  seçildiğimde sizlerin  başını  önünü  eğdirmem,  Ankara'da  açılacak  kapınız  değil,  kardeşini,  evladınız  olacağım sözlerini  tekrarladı. 

Bayrak,  ezan,  dil,  devlet  gibi  kutsallara  sahip 


çıkmak  için  MHP'nin  güçlü  bir  şekilde  meclise  girmesi  gerektiğini  söyleyen SARI, "Mevcut  siyasi  irade Amasya  halkını  hiçe  saymış,  milletvekilliği  için  aday  başvurusunda  bulunan  onca  Amasya'nın  evlatlarını  değerlendirmeye bile  almamış,  Amasya'yı tanımayan,  AmasyalInın da  tanımadığı  birisini  aday göstermiştir.  Ben  sizin  evladınız,  bu  toprakların  çocuğu  olarak  7  Haziran  seçimlerinde  birlikte  yürüyelim  diyorum,  "dedi. 

Köy  meydanına  toplanan  bayanlar  Milletvekili  adayı  Mehmet  Sarı'yı  davet ederek;  "Yavrum  yolun  açık  olsun  biz  seninleyiz Dualarımız  seninle  "dedi.  O sırada  Mehmet  Sarı'ya yaklaşan  15-16  yaşlarında bir  kız  çocuğunun  Mehmet amca  sen  2011  yılında  kardeşimi  sünnet  ettirdin,  bize  çok  yardımcı  oldun  Allah senden  razı  olsun"  sözlerini  ağlayarak  dile  getirmesi  orada  bulunan  herkesi  hüzüne  boğdu.  Amasya  milletvekili  adayı Mehmet  Sarı,  öğrencinin  eğitim  giderlerini  üstlendi. 


TOKSOY  2015  yılı  değerlendirme... 


(1.  Sayfadan  devam) 

adres  tespitlerini  kapı  kapı dolaşarak  yaptık,  "dedi. 

Dernek  üyesi  Kadir Yüksel;  "Denek  olarak  bir kooperatif  kuralım,  orman işletmesinin  ihalelerine  gireriz.  Bu  da  üyelerimize maddi  katkı  sağlamış  olur." 
dedi.  Kadir  Yüksel'in  önerisinin  olumlu  olduğunu 


destekleyen  üyeler,  mutla¬ ka  en  kısa  zamanda  yetkililer  ile  temasa  geçerek kooperatifin  hayat  geçirilmesinin  gerekli  olduğunu vurguladılar. 

Toplantı,  Dernek  Başkanı  Kazım  Özdemir  'in  katılımcılara  teşekkürü  ile  so¬ na  erdi. 


Başbakan  Davutoğlu 


(1 .  Sayfadan  devam) 

Başbakan  Ahmet  Davutoğlu  "  2002  yılında  biz piyade  tankını  bile  hibe  olarak  alıyorduk.  Tankı  bir ülkeden  hibe  olarak  alıyor, İsrail'e  tamire  gönderiyorduk.  Tam  bir  fetret  devriydi.  Bu  al  bayrağın,  bu devletin,  bu  milletin  şerefini  kim  kurtardı?  12  yıl  içersinde  yaptıklarımız  destandır.  Destan  yaptıklarımız  AK  Parti  ile  milletin  aşk destanıdır.  Bu  Türkiye'den 


tekrar  koalisyon  Türkiyesine  dönmek  istiyorlar. 
Kudretli  ve  şefkatli  Türkiye'den  tekrar  koalisyonlu eski  Türkiye'ye  dönmek  istiyorlar.  Buna  izin  verecek misiniz?"  diye  konuştu. 

7  Haziran  seçimlerine 
kimse  gölge  düşüremez. 
Biz  7  Haziran  seçimleriyle yeni  Türkiye  müjdesi  veriyoruz.  Bu  milletin  ayağa kalkışı  ve  şahlanışıdır.  Şimdi  ikinci  yarı  başlıyor  diyoruz.  Birinci  yarıyı  zaferle 


•  •  • 

bitirdik.  İkinci  yarı  Türkiye'yi  dünyanın  merkezi yapan  bu  hızlı  trenleri  ve havaalanları  hızla  yapıyoruz.  Bizde  hizmet  bitmez Karadeniz  ile  Akdenizi birleştiren  hızlı  tren  hattı Amasya'ya  geliyor"  şeklinde  konuştu. 

Daha  sonra  meydan¬ da  bulunan  vatandaşların Şehzade  Ahmet'  sloganlarına  Davutoğlu,  "Amasya'ya  geldik.  Amasya'dan ders  aldığımız  için  şehzade 


diyorsunuz.  Allah  razı  olsun.  Ne  güzel  unvanlar  veriyorsunuz.  Bu  OsmanlI düşmanı  adamlar  yanlış anlar.  Biz  Osmanlı  ile  gurur duyuyoruz.  Bizi  Batıya  'Osmanlıcı'  diye  şikayet  ettiler.  Biz  bundan  gocunmayız,  gurur  duyarız.  Biz milletin  oğluyuz,  OsmanlI'nın  varisiyiz,  Cumhuriyetin  çocuğuyuz.  1  Haziran'da  Ferhat  Tüneli'nin  ihalesine  çıkıyoruz"  dedi. 


Şahin  Ailesinin uzuntulu  gunu 

dürü  emekli  eğitimci  Mehmet  Şahin'in  babası  Hüseyin Şahin  (84)  vefat  etti. 

Merhumun  cenazesi  20 
Mayıs  2015  Çarşamba  günü Esençay  köyü  camiinde  kılınan  cenaze  namazı  sonrası köy  kabristanlığında  toprağa  verildi. 

Merhuma  Cenab-ı  Allah'tan  rahmet,  kederli  ailesi ve  yakınlarına  başsağlığı dileriz. 


Gazetemiz  yazarların¬ dan,  eski  Taşova  Lisesi  mü- 


Nil  Kebap  Salonu 


hizmete  airdi 


İlçemiz  Atatürk  Bulvarı Otogar  karşısında  "Nil  Kebap  Salonu"  adı  altında  yeni bir  lokanta  açıldı. 

İlker  Şenel  tarafından açılan  ve  Antep  mutfağın¬ dan  kebap  çeşitlerinin  su¬ 


nulduğu  Nil  Kebap  salonunda  sabah  çorba  çeşitleri, öğle  sonrası  sulu  yemek  ve kebap  çeşitleri  halkımızın damak  zevkine  sunuluyor. 

İlçemize  hayırlı  olmasını diliyoruz. 


KIZILAY'dan  kan bağışı  kampanyası 


Samsun  Kızılay  Kan  Merkezi  ve  ilçemiz  Kızılay  Şube Başkanlığınca,  ilçede  kan bağışı  kampanyası  düzenlendi. 

Belediye  Başkanı  Bayram  Öztürk;  "Türk  Kızıla- yı’nın  düzenlemiş  olduğu kan  bağışı  kampanyasına destek  olmak  adına  Belediye personeli  olarak  buradayız. 

Herkesin  her  an  hasta  olması  ve  kana  ihtiyaç  duyması  mümkün  hepimiz  hasta adayıyız  ve  çaresize  düştüğü an  ilk  başvuracağı  kapıda  Kızılay.  Bunun  için  vatandaşlarımızın  duyarlılık  göstermesi  önem  arz  ediyor.  Hastaneye  düştüğünde  çaresiz kaldığında  bir  ünite  kanın  ne kadar  önemli  olduğunu  bir ün  ite  kanın  bir  insan  canı kurtarmak  kadar  özellik  arz ettiği  çok  iyi  bilinmekte. 

Şartları  uyan  her  vatandaşın 

ZAYİİ-  Amasya  Üniversitesi  Merzifon  Meslek  Yüksek Okulu  Öğrenci  Kimlik  Kartımı  kaybettim.  Hükümsüzdür. 

Taner  Bıyık 


göstereceği  duyarlılık  bizim açımızdan  da  önemlidir.  Belediye  olarak  bu  duyarlılığı gösterme  adına  personelimizle  beraber  kan  bağışında bulunuyoruz.  Arkadaşlarımız  bağışladıkları  bir  ünite kan  ile  bir  can  kurtarmaya sebep  olacaklardır"  dedi. 

Kan  bağışı  otobüsü  Doktoru  Oktay  Yanık;  "Geçtiğimiz  yıl  Türkiye'nin  kan  ihtiyacının  yüzde  doksan  oranını  Türk  Kızılay'ı  karşıladı. 
Duyarlı  vatandaşlarımızın sayesinde  kan  aramakta  olan  vatandaşlarımız  kurtuldu.  Kan  bağışında  on  sekiz-  atmış  beş  yaş  arası  sağlıklı  olan  insanlar  kan  bağışında  bulunabilir.  Nüfus cüzdanlarınız  yanınızda  olması  şart.  Uykusuzluk,  Yorgunluk  ve  aç  olunmaması gerekir"  dedi. 
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imam- Hatip  Lisesi  öğrencileri  İstanbul’un  tarihi  yerlerini  gezdi 


İlçemiz  İmam  Hatip  Lisesi  öğrencilerine Taşova  İmam  Hatip  Lisesi  Mezun  ve  Mensupları  Derneği  İstanbul'daki  üyelerinin 


maddi  ve  manevi  destekleriyle  16-17  Mayıs 
2015  günleri  İstanbul 
Tarihi  ve  Turistik  Yerler  Gezisi  düzenlendi. 

Dernek  Başkanı 


Hüseyin  Aytaş  "Sayın Cumhurbaşkanımızın, çocuklarımızın  tarihimizi  ve  kültürel  yerleri ziyaret  edilmesi,  tarihin  öğrenilmesi  yönün¬ 


deki  açıklama  ve  talimatlarından  alınan  feyizle  Taşova  İ.H.L.  Mezun  ve  Mensupları  Derneğimiz  ve  İstanbul- daki  üyelerimizin  destekleriyle,  ilçemizde bulunan  Taşova  İ.H.L. 
de  okuyan  başarılı  öğrencilere  yönelik,  İstanbul'da  bulunan  tarihi  ve  kültürel  yerler ziyaret  edilerek  çocuklarımızın  maneviyatı¬ nın  güçlendirilmesi  ve tarihimizin  öğrenilmesi  amaçlanmıştır. 

Bu  amaçla  15  Mayıs  2015  tarihinde  Cuma  günü  İlçemizden İstanbul'a  hareket  edildi.  16  Mayıs  2015 
Cumartesi  sabahı,  namaz  Eyüp  Sultan  Camiinde  kılınıp,  kahvaltı yapıldı.  Necip  Fazıl  Kısakürek'in  kabri  ziyaret  edildi.  Pierre  Loti 


(Piyer  Loti)  Tepesi'nde hatıra  fotoğrafları  çekildi.  "Panorama 1453"  ziyareti  ve  Sultan  Ahmet  Cami  ziyaret  ve  öğle  namazı. 
Yere  Batan  Sarnıcı  ziyareti,  Minia  Türk  ziyareti  ve  öğle  yemeği, İstanbul  Büyük  Şehir Belediyesi  hizmet  çadırı  ziyareti.  Bağcılar Belediyesi  Şehitler Parkı  ziyareti,  OsmanlI Konağı'nda  akşam yemeği  sonunda,  Bağcılar  İmam  Hatip  Lisesi  Kampusunda  konaklama. 

17  Mayıs  2015  tarihinde  Ayasofya  Camii,  Topkapı  Sarayı, Gülhane  Parkı,  Eminönü  meydan  gezisi  ve Boğaz  turu,  Taşova İ.H.L.  mezunlarımız¬ dan  Asım  Gültekin'in kitap  tanıtım  imza  gününe  katılım.  Vaniköy 


sahilinde  akşam  yemeği  ve  İlçemize  dönüş,  şeklinde  olmuştur. 

Bu  gezi  ve  ziyare¬ te  giden  öğrencilerin tamamı  ilk  defa  İstanbul'a  gittiklerinden, gördükleri  tarihi  mekanlardan  özellikle Topkapı  Sarayındaki Kutsal  Emanetlerin  bulunduğu  kısımlardan çok  etkilendikleri,  İstanbul'u  gördüklerinde çok  şaşırdıkları  ve  etkilendikleri  görülmüş,  bu tip  gezilerin  özellikle çocuklar  üzerinde  çok büyük  kalıcı  etkili  bir izlenim  bıraktığı  tespit edilmiştir.  Yapılan  bu tür  etkinliğin  de  geziye giden  öğrencilerden anlaşıldığı  kadarıyla faydalı  ve  gerekli  olduğu  kanaatine  varılmıştır.  Gezinin  ama¬ 


cına  ulaşıldığı  görülmüştür. 

Gezi  programında bize  desteklerini  esirgemeyen  mezun  kardeşlerimizden  Av.  Ali Metin,  Av.  Uğur  Özübek,  Av.  Baki  Kılıç,  Hacı Murat  Avcı,  Mehmet Avcı,  Mehmet  Öztürk ve  Murat  Cüre,  M.  Akif Arıcı,  Gülahmet  Aktaş, Emekli  öğretmenimiz Recep  Seyhan  hocamıza  ve  şu  anda  ismini hatırlayamadığımız  bize  eşlik  eden  arkadaşlarımıza  ve  maddi  ve manevi  katkısı  olan "İ.H.O.  Platformu" temsilcileri  Yusuf  Aydın  ve  Haşan  Aytaş'a, Taşova  İ.H.L  Müdürümüz  Ali  Öker  Bey'e,  öğretmenlerimize  ve  katılan  öğrenci  velilerine, derneğimiz  adına  'TE¬ŞEKKÜR'  ederiz"  dedi. 


LAM  MÜHENDİSLİK 


BOSCH 

BUDERUS 


Airfel 

Demirdöküm 


Doğalgaz  ve  kaloriför tesisatı 

Güneş  enerjisi Plan-Proje  ücretsiz  keşif Peşin  fiyatına  9  taksit 

uAydemiA  cDemi;,t 

mu  Tel:  0358  312  22  77  Cep:  0533  361  37  57 
Çagpar  Caddesi  -TAŞOVA 


NIL  KEBAP  SALONU 

Değerli  Taşovalı hemşerilerim 
Siz  Değerli  hemşerilerizi için  Antep  Mutfağının seçkin  yemeklerini Sîzlerin  damak  zevkine  sunuyoruz. 

Günlük  taze  kuzu  eti  ve  süt  danalarından  yaptığımız kebap  çeşitleri,  sabah  taze  çorba  menüsü, öğleden  sonra  döner  kebap,  sulu  yemek,  Adana Urfa,  Tavuk  şiş,  kuzu  şiş,  tavuk  biftek,  ızgara  köfte Kuzu  pirzola  ve  kuzu  Nil  Kebap  Salonu ciğeri  ile  ÛVken  §ene(! 

hizmetinizdeyiz 


Tel:  0358  300  00  03 

Ataliirk  Bulvarı  No:  1  Otogar  karşısı  TAŞOVA 


ZAYİİ-  Taşova  Nüfus  Müdürlüğünden  aldığım  Kimlik  kartımı,  Bulundurma  Silah Ruhsatımı,  Ziraat  Bankası  Kredi  Kartı  ve  PTT  Kartımı  kaybettim.  Hükümsüzdür. 

Kadir  Doğru  (Yaylasaray  Köyü) 


Manevi  konularda  ilçemiz hep  birinci 


Manevi  değerlerle  ilgili  yapılan  etkinliklerde,  bu  güzel  va¬ tan  için  en  çok  şehid  ve gazi  veren  ilçemiz,  Kızılay'a  kan  bağışı  ve Türk  Hava  Kurumu'na deri  verme  konusunda birinciliği  kimseye  bırakmıyor.  Ancak  ne hikmetse  devlet  yatırımlarına  gelince  her yıl  sonunculuğu  da 


kimseye  bırakmıyor. 

PTT  (Posta  Telgraf  Teşkilatı)  tarafından  "ANNELER  GÜNÜ dolayısı  ile  ülke  genelinde  düzenlenen  Mektup  kampanyasında  ilimizden  en  çok  ilçemiz vatandaşları  duyarlılık göstererek  il  genelinde birinci  olduk. 

Kağıt  ve  zarfı  PTT 


tarafından  ücretsiz  dağıtılan  "Anneler  Günü Mektup  Kampanyasına,  ilçemizden  5300 
vatandaşımız  katıldı. 


Bayrakların  üzüntülü  günü 


ilçemiz  Yemişen Mahallesi  halkından Belediye  Personeli  Şeref  Bayrak  ve  Atatürk Ortaokulu  personeli Hüsamettin  Bayrak'ın babaları  Tekel  Emeklisi Hakkı  Bayrak  (83)  hayatını  kaybetti. 

Merhum  Hakkı 
Bayrak'ın  cenazesi  23 
Mayıs  2015  Cumartesi günü  öğle  namazına müteakiben  kılınan  ce¬ 


naze  namazından  sonra  Yemişen  mahallesi mezarlığına  defnedildi. 


Merhuma  cenab-ı Allah'tan  Rahmet  Kederli  Ailesine  Sabırlar Dileriz. 


Mustafa  Yeğin  vefat  etti 


Kavaloluğu  köyü halkından  Rıfat  Yeğin'in  babası,  Kayma¬ 


kamlık  Sosyal  Yardımlaşma  ve  Dayanışma vakfı  personeli  Turan Yeter'in  dayısı  Mustafa 


Yeğin  ( 85)  vefat  etti. 

20  Mayıs  2015 
Çarşamba  günü  hayatını  kaybeden  Mustafa 
Yeğin'in  cenazesi  21 
Mayıs  Perşembe  günü Kavaloluğu  köyü  camiinde  öğle  namazı sonrası  kılınan  cenaze namazının  ardından, köy  kabristanlığında toprağa  verildi. 

Merhuma  Cenab-ı Allah'tan  rahmet,  kederli  ailesi  ve  yakınlarına  başsağlığı  dileriz. 


www.haberamasya.com 

Amasya’nın  Güncel  Haber  Sitesi 


ZAYİİ-  Taşova  Nüfus  Müdürlüğünden  aldığım  Nüfus  Hüviyet Cüzdanımı  12  Mayıs  2015  günü  kaybettim.  Hükümsüzdür. 

Rahmi  Göktepe  (Çaydibi  Köyü) 


